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Lezing door Hanne en Rajagopal op
zondagmiddag 8 september in Amsterdam
Els Willekens heeft een crowdfunding opgezet en
dankzij de gulle donateurs kunnen Hanne en
Rajogopal dit jaar weer Nederland bezoeken. Els
heeft een bijeenkomst georganiseerd die u bij kunt
wonen! 
Hanne en Rajagopal zullen vertellen over
Kattaikkuttu als medium van kennisoverdracht,
zowel op praktisch niveau als op emotioneel en
spiritueel niveau. Dit wordt geïllustreerd met
beeldmateriaal en opgeluisterd met live zang door

Rajagopal. Na afloop is er ruimte voor een drankje en Indiase snack en een
informeel samenzijn.

Dag en tijd: zondag 8 september 2024 om 15 uur
Adres: Studio 239. Prinsengracht 239 Amsterdam

https://www.kattaikkuttu.org/


Meldt u zich aan als u aanwezig wilt zijn? 06-53747732

Ook staat er voor Hanne en Rajagopal een bezoek aan het Nationaal Ballet op
het programma, in het kader van het project Pārvai (The Gaze); een
samenwerking vanuit een fonds van de nederlandse ambassade in New Delhi.
En natuurlijk zijn alle bestuursleden verheugd om weer eens live met onze
Indiase vrienden te kunnen vergaderen over de toekomst van de Sangam en
van Kalai Manram.

Verslag van bezoek van Reineke
aan de Kattaikkuttu Sangam

"Heerlijk, ik mag weer naar India,
naar de Sangam, naar Hanne en
Rajagopal. De hitte, muggen, de
jasmijn, het geweldige eten, de
vriendelijkheid, het afval, de honderd geuren en kleuren.  

Samen met Els (oud-bestuurslid) word ik ’s nachts hartelijk verwelkomd door
Hanne en Rajagopal. Heel even kletsen en dan gaan zij weer snel pitten. Wij
hebben nog wel wat uurtjes nodig voor we in slaap vallen.  

's Morgens valt op hoe goed het terrein en de gebouwen eruitzien. Het strakke
wit van het hoofdgebouw en het gastenverblijf straalt je tegemoet. De tuinen
liggen er mooi bij. Er is irrigatie aangelegd en de pomp werkt min of meer. Er
moet wel heel veel gewied worden. Ik doe ’s morgens vroeg m’n best, maar het
is veel werk.  

Het is heel vreemd zo zonder de geluiden van de
kinderen. Het is stil, te stil. Gelukkig komt de
theatergroep -bestaand uit oud-studenten- oefenen. Het
is zo leuk ze weer te zien en te spreken; nu als
volwassenen met meestal al een gezin. Voor de vrouwen
is het bijzonder dat ze de wil en de kracht hebben te
blijven spelen, ook met jonge kinderen. Er komt een
groot festival aan georganiseerd door de Sangam èn ze
hebben een klein optreden dat gefilmd moet worden voor
het consulaat. Rajagopal is natuurlijk druk met het

begeleiden van de repetities. Er valt nogal wat bij te slijpen en de spelers
worden snel afgeleid door kinderen en mobiele telefoon met business/ family
affaires. 



Oud- bestuurslid Evelien komt langs als reisleidster met een groot
reisgezelschap, waaronder ook familie van Hanne. Erg gezellig en we eten er
alleen nog maar lekkerder om. Els en ik krijgen wat lessen in Indiaas koken; we
leggen alles vast. 

Ondanks het enorme gemis van de kinderen die vroeger de ruimtes vulden met
hun muziek, gelach, zang en dans, is het heerlijk zoveel tijd te hebben om met
Hanne en Rajagopal te praten, discussiëren, te wandelen en heerlijk te
eten. Want het is en blijft een gouden plek om te bezoeken!"

NB: Ook u kunt de Sangam bezoeken en er verblijven voor kortere of langere
tijd. Voor meer informatie neem contact op met ons of met de Sangam.

Project Avatar is afgerond
In 2022 tot 2023 hebben wij uw donaties gebruikt voor het
project Avatar; de wedergeboorte van de Sangam. Nadat het
terrein en de gebouwen door Covid twee jaar lang niet
gebruikt konden worden, was alles aan een grote
opknapbeurt toe. Eerder deden we al verslag van de
herstelwerkzaamheden aan de omheining.

Hier ziet u ook hoe al het houtwerk van de gebouwen en alle muren weer
hagelwit zijn gemaakt; zodat de locatie weer een visitekaartje is voor alle
gasten!

Wat gebeurde er verder op de Sangam?
Op 20 juli 2024 vond de jaarvergadering
plaats van met alle leden van de Sangam;
zij bespreken dan met elkaar de jaarcijfers
en de plannen voor de toekomst. U vindt
het jaarverslag van de Kattaikkuttu
Sangam hier.

Op deze dag bezocht ook de Nederlandse ambassadeur in India Marisa
Gerards, samen met haar man Peter Knoope, de Sangam. Zij woonden een

https://www.kattaikkuttu.org/visit-or-stay
https://static1.squarespace.com/static/5f4386874cd4e6215748d5f3/t/669cd56b726bc74ad4a641e4/1721554292690/Annual+Report+Kattaikkuttu+Sangam+2023-2024_online+version.pdf


optreden bij van het stuk Draupadi
Kuravanchi. Iedereen was zeer
verheugd en dankbaar voor hun
belangstelling voor Kattaikkuttu als
theatervorm en de Sangam als
vertegenwoordigers van dit culturele
erfgoed van Tamil Nadu.

Bericht van het bestuur
Vanuit het bestuur van Kalai Manram willen wij Wilde Ganzen nog een keer
zeer hartelijk bedanken voor de gelegenheid om de donaties te vermeerderen,
zodat de locatie van de Kattaikuttu Sangam nu weer toekomstbestendig is!
We verheugen ons op het bezoek van Hanne en Rajagopal en hopen dat u ook
naar de bijeenkomst komt op 8 september. En misschien kunt u andere
geïnteresseerden meenemen. Natuurlijk zullen we er na afloop ook verslag van
doen.
Op onze website vindt u meer informatie over wat Kalai Manram doet en ook
ons jaarverslag van 2023. Wilt u ons helpen, met een idee om meer fondsen te
werven of kent u bijvoorbeeld mensen in de theaterwereld die misschien
geïnteresseerd kunnen zijn? U kunt altijd contact met ons opnemen!
Uw donaties blijven als altijd welkom; u vindt de bankrekening van Kalai
Manram onderaan op onze website, of scan de QR code op de flyer bovenaan
deze nieuwsbrief voor de fondsenwerving van het aankomende festival van de
Sangam.
Wij wensen u voor nu nog fijne zomerweken toe en hopen u te zien op 8
september!

En voor nu......
Nanri, Vanakkam!

(Bedankt en tot ziens; met deze woorden eindigen Kattaikkuttuclowns alle
voorstellingen)
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